
 

Beste lezer,  

Voor u ligt de nieuwste editie van onze nieuwsbrief, 
waarin we u graag meenemen in de recente 
activiteiten en toekomstplannen van de Stichting 
Erfgoed 40-45. 

Het zijn drukke, maar vooral inspirerende maanden 
waarin de verbinding tussen jong en oud centraal 
staat. 
Zo mochten we onlangs de leerlingen van OBS 
Servatius verwelkomen voor een bijzondere 
geschiedenisles tussen de graven. Het was 
indrukwekkend om te zien met hoeveel respect en 
oprechte interesse deze nieuwe generatie de verhalen 
uit onze lokale geschiedenis in zich opnam. Juist 
door deze interactie blijft het besef van onze vrijheid 
tastbaar en levend.

Met 4 mei in het vooruitzicht maken we ons op voor 
de jaarlijkse herdenkingen in Valkenswaard en Waalre. 
Een moment om gezamenlijk stil te staan bij hen die 
de hoogste prijs betaalden. 

Daarnaast kijken we met veel enthousiasme vooruit 
naar september, wanneer we tijdens het ‘Corridor of 
Freedom Camp’ de geschiedenis op unieke wijze tot 
leven brengen in het Van Best Park.

Wij danken u hartelijk voor uw voortdurende 
betrokkenheid en steun, in welke vorm dan ook. 
Samen zorgen we ervoor dat de verhalen van toen 
niet vergeten worden, maar een kompas blijven voor 
de toekomst.Veel leesplezier gewenst.

Bestuur Stichting Erfgoed 40-45 

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre
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Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Samen herdenken tijdens 
War Graves Week Valkenswaard
Als Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard 
en Waalre zetten wij ons dagelijks in om de verhalen 
van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. 
Verhalen van gewone mensen in een ongewone tijd 
— dichtbij huis, maar met een betekenis die verder 
reikt dan onze regio. 
 
Daarom doen wij dit jaar mee aan de War Graves Week 
van de Commonwealth War Graves Commission. Deze 
internationale organisatie zorgt wereldwijd voor het 
onderhoud van oorlogsbegraafplaatsen en vraagt 
tijdens deze week extra aandacht voor de verhalen 
achter de graven van militairen uit het Gemenebest. 
 
Op woensdag 20 mei nodigen wij u van harte uit 
voor een van onze rondleidingen over de militaire 
begraafplaats in Valkenswaard. 
 
Op deze bijzondere plek liggen jonge mannen 
begraven die hun leven gaven voor onze vrijheid. 
Tijdens de rondleidingen vertellen wij niet alleen over 
de geschiedenis van de begraafplaats, maar delen we 
ook de persoonlijke verhalen achter de namen op de 
stenen. Wie waren zij? Waar kwamen zij vandaan? En 
hoe kwamen zij hier terecht? 
 
Voor ons zijn dit geen anonieme graven, maar tastbare 
herinneringen aan de prijs van vrijheid. Door deze 
verhalen te blijven vertellen, willen wij bijdragen aan 
blijvend besef en verbondenheid — juist ook voor 
nieuwe generaties. 
 

De rondleidingen vinden plaats op woensdag 20 
mei en starten om 14:00, 15:00, 16:00 en 19:00 uur. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht (vol 
is vol). 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen. 
 
Samen houden we de herinnering levend..



Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Geschiedenisles tussen de graven:  
OBS Servatius op bezoek

Op maandag 16 maart mocht de stichting een 
bijzondere groep gasten verwelkomen op de 
begraafplaats: de leerlingen van Openbare 
Basisschool Servatius. In het kader van hun 
project over de Tweede Wereldoorlog kwamen de 
kinderen langs voor een leerzame ochtend op deze 
historische plek, die praktisch in de achtertuin van 
hun school ligt. 
 
Onze voorzitter, Gijs, ontving de leerlingen en 
daagde hen direct uit om zelf de geschiedenis te 
ontdekken. Gewapend met een vragenlijst gingen 
de kinderen in groepjes over de begraafplaats 

Op 4 mei staan we ieder jaar stil bij de 
oorlogsslachtoffers. Ook dit jaar zullen er weer 
verschillende herdenkingen plaatsvinden. 
 
In Valkenswaard: 
De herdenking start om 18:35 uur met een stille 
tocht vanaf het terrein van Pannenkoekenhuis 
‘De Familie Suykerbuyck’ richting de Britse 
begraafplaats. Aansluitend begint daar om 18:45 
uur de plechtigheid. 

.

op zoek naar antwoorden. Deze actieve 
aanpak zorgde ervoor dat de leerlingen 
met een scherpe blik naar de verschillende 
monumenten en graven keken. 
 
Na het zelfstandige gedeelte werden de 
antwoorden gezamenlijk besproken, maar 
daar bleef het niet bij. De kinderen hadden 
zelf talloze vragen meegenomen. Wat volgde 
was een indrukwekkend en levendig gesprek 
waarin de enorme interesse van de leerlingen 
naar voren kwam. Het was mooi om te zien hoe 
dit onderwerp, ondanks de jonge leeftijd van 
de groep, echt bij hen leefde. 
 
Het meest indrukwekkende moment van de 
ochtend kwam misschien wel aan het einde. 
Op eigen initiatief van een van de leerlingen 
stelden de kinderen voor om de rondleiding 
af te sluiten met een moment van stilte. Een 
prachtig gebaar van respect dat liet zien hoe 
diep de indrukken van de ochtend waren 
binnengekomen. 

Vervolgens vertrekt om 19:50 uur vanaf 
de Markt een tweede stille tocht naar het 
Verzetsstrijdersplantsoen, waar aansluitend 
een herdenkingsceremonie wordt gehouden. 
Deze bijeenkomst eindigt rond 20:20 uur. 
 
In Waalre: 
In Waalre vindt de traditionele 
dodenherdenking plaats bij het beeld 
‘Bevrijding’ in het plantsoen aan de Iman van 
den Boschlaan. 
 
Burgemeester Oosterveer opent de 
herdenking om 19:44 uur met een toespraak, 
gevolgd door een muzikaal intermezzo en het 
blazen van de Taptoe. Om 20:00 uur houden 
we twee minuten stilte, waarna de aanwezigen 
bloemen leggen bij het beeld.

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

4 mei Herdenkingen 2026
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een weekend vol geschiedenis, beleving en 
verbinding 
 
Als Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten 
Valkenswaard en Waalre zijn wij momenteel 
volop bezig met de voorbereidingen van een 
bijzonder en veelzijdig evenement in september. 
In samenwerking met het Corso en het 
Cultuurfestival werken wij mee aan het Corridor 
of Freedom Camp — een initiatief waarin 
geschiedenis, cultuur en beleving samenkomen. 

Van 17 tot en met 20 september staat het Van 
Best Park in Valkenswaard in het teken van 
herdenken én vieren. Dit weekend 
sluit naadloos aan bij de rijke 
traditie van het Valkenswaardse 
bloemencorso, dat zijn oorsprong 
vindt in de bevrijdingsoptochten 
die vlak na de Tweede Wereldoorlog 
werden georganiseerd. Wat begon als 
een viering van herwonnen vrijheid, 
is uitgegroeid tot een belangrijk 
cultureel evenement waarin die 
geschiedenis nog altijd voelbaar is. 
 
Tijdens dit weekend vormt het 
Corridor of Freedom Camp een 
belangrijk historisch ankerpunt. 
Valkenswaard lag in 1944 aan de 
route van Operation Market Garden, 

beter bekend als “de Corridor” — de smalle 
doorgangsroute waarlangs geallieerde troepen 
oprukten richting het noorden. Deze corridor 
speelde een cruciale rol in de bevrijding van 
Zuid-Nederland. 

Belevingstocht zaterdag 19 september 
In het Van Best Park verrijst een historisch 
kampement waar bezoekers vrij kunnen 
rondlopen tussen militaire tenten, authentieke 
voertuigen en re-enactors. Zij brengen het 
dagelijks leven van geallieerde militairen tot 
leven en gaan graag in gesprek met bezoekers. 

Werkgroep Corridor of Freedom 

Corridor of Freedom  



Zo ontstaat een unieke kans om de geschiedenis 
niet alleen te leren kennen, maar ook echt te 
ervaren. 
 
Naast het kamp organiseren wij als stichting 
op zaterdag 19 september een bijzondere 
belevingstocht door het centrum van 
Valkenswaard. Tijdens deze tocht worden 
deelnemers meegenomen langs verschillende 
locaties, waar verhalen uit de oorlogsjaren 
tot leven komen. Op een toegankelijke en 
interactieve manier verbinden we plekken, 
gebeurtenissen en persoonlijke 
verhalen, zodat de geschiedenis 
letterlijk door de straten van 
Valkenswaard wordt beleefd. 
 
Het volledige programma wordt 
momenteel verder uitgewerkt. Wel 
kunnen we alvast melden dat het 
evenement gratis toegankelijk zal 
zijn voor alle bezoekers. 
 
Wij nodigen u van harte uit om dit 
bijzondere weekend met ons mee 
te beleven — om stil te staan bij 
het verleden, maar ook om samen 
de vrijheid te vieren die daaruit 
voortkwam. 

Sponsoren gezocht voor het event 
Om dit bijzondere evenement mogelijk te 
maken, zijn wij op zoek naar sponsors die willen 
bijdragen aan de realisatie en uitstraling van het 
kamp. Uw steun helpt bijvoorbeeld bij: 
 
- het opbouwen, realiseren, en onderhouden 
van het kampement 
- het mogelijk maken van kinderactiviteiten en 
de belevingstocht 
- het aankleden van het kampement en de  
acteurs in authentieke jaren ’40-kleding 
- het verspreiden van informatie en promotie 
van het evenement 
 
Uw bijdrage als sponsor biedt ook zichtbare 
voordelen: 
 
Logo en naam op communicatie: vermeld op 
flyers, posters en online promotie (website en 
social media) 
Zichtbaarheid op het terrein: banners of 
vermelding bij het kampement en tijdens 
activiteiten 
Netwerkmogelijkheden: ontmoet andere 
betrokken organisaties en deelnemers 
Bijdrage aan educatie en cultuur: uw bedrijf 
steunt een gratis toegankelijk evenement dat 
jong en oud betrekt bij de lokale geschiedenis 
 
Het Corridor of Freedom Camp is gratis 
toegankelijk, waardoor het een laagdrempelig 
en breed toegankelijk evenement is. Door uw 
steun helpt u direct mee om geschiedenis 
tastbaar te maken en nieuwe generaties te 
verbinden met het verhaal van vrijheid. 



Heeft u interesse om sponsor te worden of wilt u 
meer informatie over de mogelijkheden?  
 
Neem dan contact met ons op via 
info@erfgoed40-45.nl 

Vrijwilligers en materialen gezocht 
Voor de organisatie van het Corridor of Freedom 
Camp in september zijn wij als Stichting Erfgoed 
40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre op 
zoek naar ondersteuning. 
 
Voor het kampement zoeken wij mensen 
die willen helpen bij het begeleiden van 
kinderactiviteiten. Daarnaast zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers die willen meewerken aan de 
belevingstocht op zaterdag 19 september, 

bijvoorbeeld door als acteur een rol te vervullen in 
één van de verhalen die die dag tot leven worden 
gebracht. Denk hierbij aan verzetsmensen, 
brandweermannen, feestende en schuilende 
mensen, enz. Ervaring is niet nodig; interesse en 
enthousiasme zijn voor ons het belangrijkst. 
 

Om de belevingstocht zo authentiek mogelijk 
vorm te geven, zijn wij daarnaast op zoek naar 
kleding in de stijl van de jaren ’40. Denk hierbij 
aan alledaagse kleding zoals jurken, rokken, 
blouses, overhemden, schoenen en jassen, maar 
ook accessoires zoals petten, sjaals of tassen. 
Met deze kleding kunnen we deelnemers en 
vrijwilligers passend aankleden. 
 
Ook voor de kinderactiviteiten in het kampement 
zijn wij nog op zoek naar materialen. Het gaat om 
eenvoudige knutselspullen zoals knopen, lint, lijm 
en andere creatieve materialen waarmee kinderen 
actief aan de slag kunnen. 
 
Wilt u bijdragen als vrijwilliger of beschikt u over 
materialen die wij kunnen gebruiken, dan horen 
wij dat graag. 
 
Volg onze social media kanalen om op de hoogte 
te blijven van het programma en verdere updates. 
Samen maken we het Corridor of Freedom Camp 
tot een onvergetelijk en betekenisvol weekend..



Onderzoek naar 
de historische 
werkelijkheid
 
De stichting wordt regelmatig door organisaties 
en particulieren gevraagd om onderzoek 
te doen naar de feiten achter opgetekende 
oorlogsverhalen. Veel van deze verslagen 
zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen en 
herinneringen. 
 
Hoewel deze getuigenissen zeer waardevol zijn, 
zien we vaak dat feiten en ervaringen door de 
jaren heen vermengd raken met informatie van 
buitenaf. Hierdoor kan een beeld ontstaan dat 
niet meer volledig strookt met de historische 
werkelijkheid. Voor onze stichting is het van 
groot historisch belang om deze verhalen te 
toetsen en de feiten zo zuiver mogelijk vast te 
leggen voor de toekomst. Zo borgen we dat de 
geschiedenis van onze regio op een eerlijke en 
accurate manier bewaard blijft. 
 
. 
 

Monument voor 
vliegeniers
De stichting onderzoekt momenteel de 
mogelijkheden voor de realisatie van 
een monument ter nagedachtenis aan 
de vliegtuigbemanningen die tijdens de 
oorlogsjaren in de gemeenten Valkenswaard 
en Waalre zijn neergestort. Om dit eerbetoon 
zorgvuldig vorm te geven, onderhouden wij 
nauwe contacten met de Royal Air Force in 
Groot-Brittannië. Ons streven is om te komen tot 
één centraal monument voor alle omgekomen 
bemanningsleden in een van beide gemeenten. 
 
Leestip: “Het dondert in de lucht” 
Wilt u meer weten over de achtergronden van 
deze vluchten en de persoonlijke verhalen 
van de bemanningen? In het door de stichting 
uitgegeven boek “Het dondert in de lucht” 
worden deze gebeurtenissen uitgebreid 
beschreven. 
 
Het boek is te bestellen voor € 25,00 door een 
e-mail te sturen naar: info@erfgoed40-45.

De missie van onze stichting is het in kaart 
brengen van de lokale oorlogsgeschiedenis in 
de volle breedte. Dit betekent dat we niet alleen 
onderzoek doen naar geallieerde militairen, 
maar ook naar de Duitse troepen die hier tijdens 
de bezettingsjaren aanwezig waren. 
 
Met trots kunnen we melden dat het onderzoek 
naar Duitse militairen die sneuvelden in 
de gemeenten Valkenswaard en Waalre 
officieel is herstart. In samenwerking met het 
Militär Bundesarchiv in Freiburg en diverse 
Nederlandse gravenstichtingen, duiken we 
opnieuw in de archieven. Het doel is om de 
namen van deze gesneuvelden te achterhalen 
en de exacte omstandigheden van hun 

overlijden vast te leggen. Ook zij vormen immers 
een onlosmakelijk onderdeel van onze lokale 
historie in de periode 1940–1945.

.

Herstart onderzoek:  
Duitse gesneuvelden regio 

Valkenswaard en Waalre

.
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VWCAP is een onderdeel van
de stichting Erfgoed 40-45, gemeenten

Valkenswaard en Waalre

Correspondentieadres:
Willibrorduslaan 48, 5581 GG Waalre.

info@erfgoed40-45.nl

Website: www.erfgoed40-45.nl
www.valkenswaardwarcemetery.nl

Bank: IBAN nr. NL 27 RABO 01.16.58.46.45
t.n.v. Stichting Erfgoed 40-45

De stichting heeft de ANBI status.

Uw Hulp
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en
Valkenswaard is een stichting zonder winstoogmerk.
Dit betekent dat de gehele inkomsten besteed worden 
aan de doelen die de stichting nastreeft. Dit zijn 
onder andere de kosten die het onderhouden van een 
stichting met zich meebrengt(bankkosten, website, 
porto, etc.),onderzoek naar de graven, educatie 
van de lokale jeugd, eventueel een kopje koffie als 
familieleden vanuit de hele wereld besluiten de graven 
te bezoeken en nog meer gelijkwaardige zaken.
Om deze kosten te kunnen dekken zijn we altijd op 
zoek naar sponsoren of donaties. Wilt u de
stichting sponseren dan kunt u contact met ons
opnemen. Ook om eventuele tegenprestaties te
bespreken zoals een advertentie in de nieuwsbrief
of website, spandoek bij een evenement etc.

Verder zijn we altijd op zoek naar verhalen, foto’s, 
attributen etc. omtrent de Tweede Wereldoorlog. Heeft 
u iets, twijfel dan niet en neem contact met ons op. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!.

Raimondo Bogaars

Nieuwe voorzitter van de stichting
Binnen de Stichting Begraafplaatsen Valkenswaard waait 
een nieuwe wind. Met de benoeming van de jonge en 
gedreven Gijs als nieuwe voorzitter, slaat de stichting 
een brug tussen het verleden en de toekomst. Het is 
een bijzondere stap die zorgt voor een frisse dynamiek 
binnen het bestuur en de organisatie. 
 
Passie voor het verleden 
Gijs is geen onbekende in de wereld van de historie. 
Als student aan de lerarenopleiding geschiedenis 
zit het vertellen van verhalen hem in het bloed. Zijn 
diepe passie voor de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog maakt hem de uitgelezen persoon om de 
herinnering aan deze cruciale periode levend te houden. 
Voor hem is de begraafplaats niet alleen een plek van 
rust, maar een ‘open geschiedenisboek’ waar elke steen 
een eigen verhaal vertelt. 
 
Dynamiek tussen jong en oud 
De komst van een jonge voorzitter zorgt voor een mooie 
kruisbestuiving binnen de stichting. De jarenlange 
ervaring van de zittende bestuursleden smelt samen 
met de nieuwe inzichten en de energie van Gijs. Deze 
samenwerking tussen generaties is precies wat nodig is 
om ons lokale erfgoed relevant te houden voor zowel 
oudere als jongere inwoners van Valkenswaard. .

 
De geschiedenisles van morgen 
Juist door zijn achtergrond als toekomstig docent 
weet Gijs als geen ander hoe je historische 
feiten vertaalt naar boeiende verhalen voor nu. 
Zijn doel is dan ook om de verbinding met de 
gemeenschap te versterken en de waarde van onze 
begraafplaatsen als historisch ankerpunt onder de 
aandacht te brengen.

Gijs van de Vijfeijke 
Foto: Evert Meijs Valkenswaard


