






Op 17 september 1944 is het eindelijk zover. De operatie Market Garden gaat van 
start. Vliegtuigen en zweefvliegtuigen parachutisten vertrekken vanuit Engeland 
naar Nederland om de bruggen te veroveren. 

Als ze ‘s middags overvliegen, is dit het teken voor het landleger om in actie te komen en 
richting Arnhem te trekken. Het doel van die dag is om Eindhoven te bereiken. Kanonnen 
beschieten de route naar Valkenswaard. Dit moet de Duitse verdedigingen uitschakelen, zodat 
de lange rij van Britse tanks en andere voertuigen hun opmars kunnen voortzetten.

Enkele Duitse eenheden weten de beschietingen te 
overleven en hun wapens weer gereed te maken. 
Ze laten een deel van de Engelse tanks passeren en 
openen dan het vuur. In twee minuten tijd weten 
ze negen tanks uit te schakelen. Felle gevechten 
breken uit aan beide kanten van de weg, waarbij 
veel slachtoff ers vallen. Uiteindelijk roepen de 
Britten gevechtsvliegtuigen te hulp die de Duitsers 
vanuit de lucht aanvallen. Al snel geven deze zich 
over. De weg wordt vrijgemaakt en de Britten 
zetten hun opmars voort. Tegen de avond bereiken 
ze een brandend Valkenswaard en houden daar 
halt. Hoewel het oorspronkelijke doel, Eindhoven, 
niet wordt bereikt, is Valkenswaard op deze dag 
bevrijd!

De volgende ochtend maakten de Britten zich 
vroeg klaar om verder naar het noorden te trekken. Ze moesten snel zijn, want elke seconde 
telde voor de parachutisten die de bruggen veilig moesten stellen. Twee verkenningswagens 
reden vroeg over de weg richting het dorp Aalst. Aan de zuidkant van Aalst stond een Duits 
geschut opgesteld, gericht op de weg. De verkenners vuurden enkele schoten af op het 
geschut. De Duitse bemanning verliet hun uitgeschakelde voertuig en vluchtte richting 
Eindhoven. Het duurde even voordat de Britten doorhadden 
dat het geschut uitgeschakeld was. Maar daarna vervolgden 
ze hun weg door het centrum van Aalst. Net na de dorpskern 
werden ze plotseling beschoten door Duitse soldaten die zich 
ingegraven hadden op de grens tussen Aalst en Eindhoven. 
De verkenners zetten hun wagens in zijn achteruit en keerden 
snel terug naar Aalst, waar ze veilig waren. Het hele Britse 
leger stond nu stil van de grens in Lommel tot in Aalst.

Ondertussen probeerden de Britten een omweg te maken 
via Waalre om Eindhoven te bereiken. Maar de brug tussen 
Waalre en Veldhoven was te zwak voor tanks en ook daar 
liep de opmars vast. De gevechtsvliegtuigen konden die 
dag helaas niet helpen en het duurde tot het einde van de 
middag voordat de Duitse troepen zich terugtrokken en de 
Britten Eindhoven wisten te bereiken. Maar dit was ver na de 
deadline van hun operatie Market Garden. Toch waren de 
dorpen Aalst en Waalre op 18 september bevrijd.

Angst:

Spanning:

Woede:  

Verdriet:

Vastberadenheid:

Soldaten kunnen bang zijn voor hun eigen veiligheid en die van 
hun kameraden. Ze weten dat ze gevaar lopen en dat kan hen 
angstig maken.

Tijdens een gevecht is er vaak veel spanning. Soldaten moeten 
snel beslissingen nemen en zich aanpassen aan veranderende 
situaties.

Soldaten kunnen ook woede voelen, vooral als ze geconfronteerd 
worden met de vijand of onrechtvaardigheid. Deze woede kan 
hen motiveren om te vechten voor wat ze geloven.

Het verlies van kameraden of het zien van leed kan diepe 
gevoelens van verdriet ver oorzaken bij soldaten. Ze kunnen 
rouwen om degenen die zijn omgekomen en zich zorgen maken 
over hun eigen veiligheid.

Ondanks de moeilijke emoties die ze ervaren, kunnen soldaten 
ook vastberadenheid voelen om hun missie te volbrengen en 
hun kameraden te beschermen. Deze vastberadenheid kan hen 
helpen om door te gaan, zelfs in de meest uitdagende situaties.

Enkele Duitse eenheden weten de beschietingen te 
overleven en hun wapens weer gereed te maken. 
Ze laten een deel van de Engelse tanks passeren en 
openen dan het vuur. In twee minuten tijd weten 
ze negen tanks uit te schakelen. Felle gevechten 
breken uit aan beide kanten van de weg, waarbij 
veel slachtoff ers vallen. Uiteindelijk roepen de 
Britten gevechtsvliegtuigen te hulp die de Duitsers 
vanuit de lucht aanvallen. Al snel geven deze zich 
over. De weg wordt vrijgemaakt en de Britten 
zetten hun opmars voort. Tegen de avond bereiken 
ze een brandend Valkenswaard en houden daar 
halt. Hoewel het oorspronkelijke doel, Eindhoven, 
niet wordt bereikt, is Valkenswaard op deze dag 
bevrijd!

De volgende ochtend maakten de Britten zich 

In een oorlogsgevecht kunnen soldaten verschillende emoties ervaren. 
Het kan een mix zijn van angst, spanning, woede, verdriet en vastberadenheid.

De soldaten kunnen dus allerlei emoties ervaren maar ze proberen vaak vast te 
houden aan een gevoel van vastberadenheid en doorzettingsvermogen om hun 
doelen te bereiken.

Jij hebt vast zelf wel enkele van bovenstaande emoties meegemaakt. Schrijf 
hieronder een herinnering met een bepaalde emotie op. Wat zorgde ervoor dat je 
deze emotie voelde en wat deed dit met je?

De bevrijding
Welke emoties worden ervaren 

in een oorlogsgevecht?



Stap 1: Denk na over Vrijheid

Denk eens na over wat vrijheid voor jou betekent. Is het de vrijheid om te zeggen wat je wilt? 
Of misschien de vrijheid om te geloven wat je wilt? Bespreek met je klasgenoten wat vrijheid 
voor jullie allemaal betekent.

Stap 2: Doe Onderzoek
Ga op onderzoek uit naar bestaande 
vrijheidsmonumenten over de hele wereld. 
Kijk naar foto’s en lees over de betekenis 
achter deze monumenten. Wat vind je 
interessant aan deze monumenten? Hoe 
drukken ze vrijheid uit?

Stap 3: Laat je Creativiteit Stromen
Verdeel de klas in groepen en bedenk 
met je groep een monument dat vrijheid 
symboliseert. Denk na over welke vormen en 
materialen je kunt gebruiken. Misschien wil je 
wel iets maken dat opvalt of juist iets subtiels?

Stap 4: Teken en Ontwerp
Ga aan de slag met het ontwerpen van jullie monument. Je kunt schetsen maken op papier of 
zelfs een digitaal ontwerp maken als je dat wilt. Denk goed na over de details en symbolen die 
je wilt opnemen.

Stap 5: Presenteer je Ontwerp
Elke groep presenteert hun ontwerp aan de klas. Vertel waarom jullie voor bepaalde vormen, 
kleuren en symbolen hebben gekozen. Wat willen jullie met jullie monument uitdrukken over 
vrijheid?

Stap 6: Reflectie
Luister naar de presentaties van je klasgenoten en bedenk wat je hebt geleerd over vrijheid 
door dit project. Hoe denk je nu over vrijheid? Zijn er dingen die je anders ziet?

Optionele Stap 7: Bouw het Beste Ontwerp
Als jullie klas dat wil, kunnen jullie het beste ontwerp samen bouwen. Misschien kunnen jullie 
het ergens in de school tentoonstellen als een herinnering aan de waarde van vrijheid.

Door deze opdracht krijg je de kans om na te denken over vrijheid en hoe je dat kunt 
uitdrukken in een creatief project. Veel plezier en laat je fantasie de vrije loop!

Na de bevrijding van Valkenswaard was de 
oorlog nog niet voorbij. In het dorp werden 
verschillende soldaten gelegerd die achter 
het front werkten of kwamen om uit te 
rusten. Ten zuiden van Valkenswaard werd 
een schietterrein voor vliegtuigen ingericht 
en er werd een klein vliegveldje in Valkenswaard 
opgezet voor verkenningsvliegtuigen.

Deze soldaten werden vaak ondergebracht bij mensen 
thuis en ze bouwden vaak snel een sterk band op met 
elkaar. Ze organiseerden dansavonden en zorgden af 
en toe voor voedsel voor hun gastgezinnen. Kort na de 
bevrijding kwam er ook een eenheid naar Valkenswaard 
die Britse militaire begraafplaatsen in het zuiden van 
Nederland moest inrichten. Ze begonnen meteen 
aan de Britse begraafplaats in Valkenswaard, waar 
uiteindelijk 222 militairen werden begraven die uit de 
regio waren verzameld.

Op 5 mei 1945 tekenden de Duitsers de overgave in 
Nederland, waarmee de oorlog in Nederland officieel 
eindigde. Sindsdien vieren we op die dag jaarlijks 
Bevrijdingsdag. De dag ervoor, 4 mei, is de jaarlijkse 
dodenherdenking. Dan staan we twee minuten stil om 
de slachtoffers van oorlogsgeweld te herdenken.

In de regio zijn diverse monumenten die ons herinneren aan de slachtoffers uit diverse 
oorlogen. Misschien heb je ze wel eens gezien of bezocht. Het zou ook zomaar kunnen zijn 
dat je er dagelijks voorbij fietst op weg naar school zonder dat je het beseft.

Ken je enkele van deze monumenten?  
Noteer hieronder de vrijheidsmonumenten die je kent uit de omgeving:
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Ontwerp je eigen

Herinneringsmonument
voor Vrijheid

Na de bevrijding



Iets over begraafplaats/ Opdracht puzzel

Wist je dat de gevolgen van een oorlog 
nog steeds voelbaar kunnen zijn, zelfs 
lang nadat de strijd is gestreden? 
Denk bijvoorbeeld aan de Tweede 
Wereldoorlog, een van de meest 
vernietigende conflicten ooit. Zelfs 
vele jaren later kunnen we nog steeds 
gevaarlijke verrassingen tegenkomen: 
achtergebleven munitie.

Tijdens de oorlog werden enorme 
hoeveelheden munitie gebruikt, van kogels 
en granaten tot bommen en meer. Maar niet 
al deze wapens gingen af zoals bedoeld. 
Sommige liggen nog steeds begraven onder 
de grond, verstopt onder het oppervlak, en 
wachten om ontdekt te worden.

Voor kinderen en tieners zoals jij, die graag 
buiten spelen en avonturen beleven, kan het 
verleidelijk zijn om op ontdekkingstocht te 
gaan in verlaten velden, bossen of stranden. 
Maar het is belangrijk om te weten dat 
deze plekken verborgen gevaren kunnen 
bevatten. Onder de grond kunnen nog 
steeds niet-ontplofte munitie liggen, die 
gevaarlijk kan zijn als het wordt aangeraakt.

Het aanraken of verstoren van oude 
munitie kan ernstige verwondingen 

veroorzaken, of zelfs fataal zijn. In onze regio zijn na de oorlog verschillende incidenten 
geweest waarbij mensen gewond raakten of zelfs overleden door het aanraken van 
achtergelaten munitie. Een voorbeeld zijn de broertjes van der Loo uit Valkenswaard, 
die beiden zijn overleden nadat ze met een achtergelaten granaat aan het spelen waren.
Ze waren slechts 8 en 12 jaar oud.

Het is ontzettend belangrijk om te onthouden: als je iets 
verdachts vindt, raak het dan niet aan en vertel het meteen 
aan een volwassene.

Gelukkig zijn er mensen en organisaties die gespecialiseerd 
zijn in het veilig opruimen van achtergebleven munitie. Zij 
zorgen ervoor dat gebieden die getroffen zijn door oorlog 
weer veilig worden, zodat iedereen er zonder gevaar kan 
rondlopen.

Dus, terwijl geschiedenis ons veel kan leren 
over heldendaden en tragedies uit het verleden, 
herinnert het ons ook aan de verborgen gevaren die soms nog steeds op de loer 
liggen onder onze voeten. Blijf veilig en wees voorzichtig tijdens al je avonturen!

Ten zuiden van Valkenswaard stroomt 
de Dommel. De brug over deze rivier was 
cruciaal voor het succes van Operatie 
Market Garden. Op 11 september werden 
verkenners eropuit gestuurd om te 
kijken of deze brug stevig genoeg was 
om alle voertuigen en soldaten van 
het leger te dragen op hun weg naar 
Arnhem.

De verkenningsploeg, bestaande uit 
vier dappere mannen in twee lichte 
verkenningswagens onder leiding 

van luitenant Buchanin-Jardin, doorkruiste 
vijandelijk gebied waar nog veel Duitse 
soldaten bezig waren met het opzetten 
van verdedigingslinies. Ze waren uiterst 
voorzichtig terwijl ze richting de brug 
reden. Onderweg ontmoetten ze enkele 
nieuwsgierige burgers die gehoord hadden 
dat de Engelsen al in de buurt waren.  
De luitenant en zijn mannen praatten met  
de burgers om informatie te verzamelen.  
Het nieuws van de Britse soldaten 
verspreidde zich snel en er kwamen steeds 
meer mensen naar de weg.

Om te voorkomen dat de Duitsers de menigte 
zouden opmerken, besloot de luitenant 
bij een café naar binnen te gaan voor een 
drankje met de burgers. 
 
 

Een van de verkenningswagens werd 
verder gestuurd om de brug te inspecteren. 
Maar toen deze dichterbij kwam, zag hij een 
Duitse tank op de brug en keerde snel terug 
naar de luitenant om het nieuws door te 
geven. De luitenant en zijn mannen besloten 
terug te keren naar Lommel omdat hun 
missie was volbracht.

Ondertussen waren de Duitsers alert 
geworden op de aanwezigheid van Britse 
eenheden achter hun linies. De Britten 
besloten snel terug te racen naar Lommel, 
waar ze onderweg beschoten werden, maar 
gelukkig raakte niemand gewond.

Helaas liep het minder goed af voor enkele 
burgers. Een groep die de Britten had 
ontmoet was zo blij dat ze op weg waren naar 

Lommel om de Britten te verwelkomen. 
Maar bij de grens werden ze plotseling 
tegengehouden door Duitse soldaten.  

Sommigen wisten te ontsnappen, 
maar twee mannen, Jan Maas en Chris 
Tegenbosch, werden gedood - de 
eerste twee burgerslachtoffers van de 
bevrijding van Valkenswaard.

Het gevaar van munitieEen spannende verkenning



  

Een beetje ten zuiden van Valkenswaard 
is een speciale plek, een militaire 
begraafplaats. Hier rusten 222 dappere 
militairen die zijn gestorven tijdens 
gevechten in onze buurt.  
 
Deze jonge mannen hadden allemaal een 
familie. Sommigen waren getrouwd en 
hadden kinderen, en ze hadden allemaal 
ouders. Ze stierven ver van huis, in een vreemd 
land waar ze waarschijnlijk nog nooit van hadden 
gehoord. Ze deden dit om onze vrijheid te beschermen, die we 
vandaag nog steeds hebben.
 
In die tijd waren er nog geen computers of mobiele telefoons. 
Mensen communiceerden vooral per brief. De familieleden van 
deze soldaten hoorden dus vaak pas dagen later, via de post, dat 
hun geliefden waren gestorven in een ver land.
 
Stel je voor dat jij een brief moest schrijven naar de familie, de 
ouders, de kinderen of de echtgenote van een van deze soldaten.  
Wat zou je schrijven? Je kunt hieronder iets opschrijven, of als je 
meer ruimte nodig hebt, kun je ook je eigen papier gebruiken. 

Meer info over de begraafplaats

Oorlogsbegraafplaats 
Valkenswaard Oorlogsinspanning - Dingen die mensen doen tijdens een 

oorlog om hun land te beschermen. Denk aan soldaten die vechten, 
mensen die helpen met medicijnen of eten geven, en anderen die helpen 
als het moeilijk is vanwege de oorlog.

Arbeidskampen - Plekken waar mensen moeten werken, soms 
zonder te mogen stoppen, en soms zelfs als ze dat niet willen. Dit gebeurt 
als een regering of een ander belangrijk persoon hen dwingt. Mensen 
moeten daar lang werken, soms onder moeilijke omstandigheden, en 
mogen niet weggaan wanneer ze willen. Het is als gedwongen werken.

Deportatie - betekent dat mensen gedwongen worden om hun huis 
en land te verlaten en ergens anders naartoe te gaan.

Concentratiekamp - een plek waar mensen worden 
vastgehouden door een regering of een andere groep mensen. Vaak 
gebeurt dit omdat ze anders zijn of anders denken dan de mensen die de 
kampen runnen. Het kan een enge plek zijn waar mensen niet vrij zijn en 
soms slecht worden behandeld.

Arbeidseinsatz – Mensen worden gedwongen om te werken 
voor anderen. Dit gebeurde tijdens de oorlog, wanneer mensen moesten 
werken voor de regering van een ander land, vaak onder moeilijke 
omstandigheden en zonder te kunnen stoppen.

Humanitaire hulp - mensen helpen anderen die in moeilijkheden 
zitten, zoals bij een natuurramp of oorlog.

Romantiseert - “Romantiseren” betekent dat we iets mooier of 
spannender laten lijken dan het eigenlijk is.

Oorlogsindustrie - een fabriek die dingen maakt die worden 
gebruikt in oorlogen, zoals wapens en tanks.

Bommenwerper - een vliegtuig dat bommen kan dragen en laten 
vallen.

Geallieerden - een groep landen die samenwerken tijdens een 
oorlog om te vechten tegen de slechte mensen.

Persoonsbewijs - een kaart met belangrijke informatie over een 
persoon, zoals hoe hij heet, wanneer hij is geboren, en soms ook een foto. 
Het laat zien wie je bent.

SS – militaire eenheid in nazi-Duitsland waarvan velen heel slechte 
dingen deden. Ze hielden mensen gevangen en deden hen pijn. Het was 
een enge groep die mensen bang maakte.

Litouwen - een land in europa, boven Polen.

Gesneuveld - betekent dat iemand gestorven is tijdens het vechten 
in een oorlog.

Verlof – vrij van werk.

Luchtlandingen - als soldaten uit vliegtuigen springen met 
parachutes om ergens veilig te landen of met zweefvliegtuigen neerkomen 
tijdens een oorlog.

Grondoperatie – Als het leger een aanval uitvoert over land.

Corridor - een smalle weg of pad dat wordt gebruikt om van de 
ene plek naar de andere te gaan, vooral tijdens een oorlog. Het is als een 
speciale route waarlangs mensen en spullen veilig kunnen bewegen, vooral 
wanneer er gevaar is.

Veldmaarschalk - de hoogste rang in een leger.

Wederopbouw - het herstellen van dingen die kapot zijn gegaan, 
zoals huizen, wegen en scholen, nadat er iets ergs is gebeurd, zoals een 
oorlog of een natuurramp. 

Gelegerd - Als soldaten tijdelijk op een specifieke plek wonen, vaak in 
een militaire basis of kamp.

Front - plek waar het gevecht plaatsvindt tijdens een oorlog.

Vrijheidsmonument - een groot standbeeld of monument dat is 
gebouwd om te herinneren aan hoe belangrijk vrijheid is.

Munitie - zijn de dingen die in wapens gaan om te schieten. Het zijn 
bijvoorbeeld kogels, granaten en raketten.

Verstoren - betekent dat je iets onderbreekt of in de war brengt. 
Het is als een onverwachte onderbreking die dingen anders maakt dan 
normaal.

Woordenlijst



Vier
de vrijheid

met ons mee!
Van 7 tot 22 september gebeuren er 
leuke dingen in Valkenswaard om te 
vieren dat onze regio 80 jaar geleden 
werd bevrijd. 

Op 14 september zullen er veel militaire 
voertuigen door Valkenswaard rijden en daar 
een kamp opzetten. Een pop-up museum 
zal worden georganiseerd door de stichting 
Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard 
en Waalre. Daar kun je gratis naartoe om 
verhalen, foto’s en spullen uit de oorlog te 
zien. Het is leuk en leerzaam om met je klas te 
gaan kijken en meer te leren over de Tweede 
Wereldoorlog in onze regio. Klassen kunnen 
zich aanmelden via info@erfgoed40-45.nl

 Het hele programma voor
 alle dagen is te vinden op:
 www.Valkenswaardviert.nl

Trommel je vrienden, klasgenoten, 
leraren en familieleden op en vier de 
vrijheid met ons mee!


